BASTIAAN MEIER MAAKT INSECTENHUISJES

WONEN TUSSEN
KUNST & KITSCH

EEN PIEPKLEIN HUISJE VAN ROODBRUIN AARDEWERK PRIKT OP EEN

ANDERHAIVE METER HOGE BAMBOESTOK DIE IS GESTOKEN IN HET
GAZON, HET HUISJE HEEFT RAAMPIES, EEN SCHOORSTEEN, ZELFS
EEN DAKKAPELLET]E. HET 1S DE BEHUIZING VAN DRIE OORWURMEN

EN EEN SPIN. HET IDEE VAN KUNSTENAAR BASTIAAN MEDER.
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: blijk niet alleen te staan in mijn be-
zorgdheid voor de insecten, Veel mensen

willen helpen de insecten een beter

bestaan te geven’, schrijft Basti:

n Meijer op

zijn website. "We doen van alles om vogels

te helpen, We hangen vetholletjes en pinda-
snoeren voor ze op. We plaatsen vogelhuisjes
en speciale drinkbakjes in de ruin, Anders is
het voor insecten. Het enige wat zij krijgen,
zijn lokdozen; nict om ze te verwennen maar
om ze te doden. Daarom begon ik speciaal
voor insecten huisjes te maken, Her aardige 15,
de beestjes hebben gevoel voor vormgeving,
Een faraomier voelt zich thuis in een piramide-
vorm, een bidsprinkhaan vind je eerder in

een kerkelijk gebouw en een mestkever houdt
meer van het buitenleven rond de boerden;.”
Iemand die een beetje verstand van beestjes
heeft, weet dat in Nederland geen bid-

sprinkhanen voorkomen en zal vermoeden

dat het om een geintje gaat. “Dat klopt,

het is grappig bedoeld. Tk ben geen insecten-
deskundige, dar moet ik er gelijk bij zeggen”,
zegt de initatiefnemer die inmiddels wel
averal in het land insectenhuisjes heeft
geplaatst, complete dorpen zelfs. Her is
kunst waar toch, een beetje onverwacht

zelfs, daadwerkelijk insecten in gaan wonen.

DROVEND DORP

Bastiaan is cen Amsterdamse kunstenaar

en maakt objecten in keramiek. Her idee
ontstond toen hij de kans kreeg om een grote
stadstuin aan te kleden met keramische kunst,

niet eens hedoeld om daadwerkelijk insecten

te huisvesten, vooral als versiering in de tuin.
Toevallir ontdekre Basuaan dar her echr werkre:
“Er gaan alujd beestjes in zitten, schijnbaar

vinden ze mijn huisjes perfect om in te over-

winteren of om er de dag in door te brengen.
Het verbaast mij ook, Tk weet niet precies
waarom, Misschien omdat de huisjes op
paaltjes staan en de vogels er niet bij kunnen.”
Het idee sloeg niet alleen aan bij torretjes,
spinnen, pissebedden en oorwurmen. “Tedereen
wilde e hebben en zo langzamerhand werd
het handel”, glimlacht de creatieve maker. Het
bleef bowvendien niet bij eenvoudige woningen,
er ontstonden watertorenyes, fabriekjes, een
energiecentrale in miniatuur en alles waar hij
aardigheid in zier. Bastiaan maakte een veer-
dental hangwoningen en werkt aan een drijvend
insectendorp. *Leuk om uit te proberen. Her
worden steeds meer architectonische bouw-
werkjes. Voor mij is het heerlijk spelen.”
Bepaald rekening met de toekomstge bewoners
houdt de maker niet, op een enkele keer na.
“Er zijn officiéle insectenhotels te koop mert
gaatjes en strootjes, die echt bedachr zijn voor
insecten. Daarvan weet ik dat er vertieale
gleuven in zitten om vlinders een plekje te
geven. Die heb ik een keer gemanke in een
huisje dar de naam ‘muziekgebouw in de tuin'
kreeg. 1k weet niet of daar echt vlinders in

gaan zitten”, klinkt her met enige wwijfel,

MEEST GEWILD
Bastinan gebruike een kleisoort die redelijk
tegen de vrieskou kan. Hij rolt er plakken

van en laar die lichtjes indrogen. “Dan



kun je de delen ann elkaar plakken alsof her
karton is. Na cen weekje drogen gaat een
huisje met elthonderd graden de oven in,
en tenslotte kan het op stok. Beschilderen
doe ik niet, want het is al op de grens van
kunst en kitsch. Met meerdere kleuren worde
het echr kitsch. Het naturlijke roodbruin
is mooi genoeg.”

“Het meest gewild #ijn gewone huisjes en
boerderijtjes. Veel mensen willen hun eigen
huis in het klein uitgebeeld zien. Geen pro-
bleem, wanneer ze cen foto opsturen maak ik
het.” Hij leeft zelf in hartje stad, maar het zijn

vooral buitenlicthebbers die huisjes kopen,

Voor in
uw tuin!

Kapitale kunst is za'n leuk
insectenhuisie niet, de prijzen
lopen uiteen van: zestig tot negentig

. euro.

vrijwel altjd op de eerste plaats als leuk, sierlijk
object in de tuin. “Mensen met een erf en alles
er op en er aan. Ze komen af op het idee van
cen insectenhuisje, want ik geloof niet dat ze
mij als groot kunstenaar ien. Her fenomeen,
het verhaal dat ik erbij geef, dat spreckr aan.”
Op de website is op een kaartje vol aanklik-
bare stippels te zien hoe de insectenhuisjes en,
hij wie er meer plaatst, de dorpen langzamer-
hand oprukken in het land. “Een eenzaam

isje kan uitgroeien tot een gehuche. Tk vraag
iedereen die een huisje koopt om een fowo op
te sturen en dan plaats ik die, met een mooi

ki

verhaaltje, op de website.

ALY

Lelf zien?

Yan 9 jum t/m 7 juli is er een heus ‘insecten-
huisjesmuseum’ ingericht in Galene de Stoker.
In die penode organiseert Bastiaan workshops

vaor iedereen die zijn huisje zelf wil maken,

Witte de Withstraat 124

1057 IH Amsterdam

Tel. 020 - 612 52 93

Open vrijdag en zaterdag 11.00-17.00 aur
www.insectenhuisjes.nl

Van landhuis tot fabsiek

In roinituwe
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