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Het begint al een aardige rage te worden: van
Ameland tot in Nieuw-Zeeland verschijnen

insectenhuisjes en soms zelfs complete -dorpen in

tuinen, aan gevels, en op balkons. Fraaie
minipandjes van keramiek, al dan niet gestoken
op een bamboestok. Creaties van beeldend
kunstenaar Bastiaan Meijer uit Amsterdam.
"Natuurlijk zijn ze ook gewoon mooi, maar
insecten gaan er echt ook in zitten, dat is geen

fake."
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et begon een paar jaar geleden met
een kunstproject, toen Bastiaan Meij-
er, website-ontwerper, insectenliefheb-
ber én beeldend kunstenaar, "iers
moois” mocht doen met een besloten binnen-
tuin. "Ik maakte een installatie van 61 insecten-
huisjes, die door de hele tuin verspreid stonden.
Er werden rondleidingen gegeven. en ik
gaf een toelichting over het hoe en
waarom: vogels krijgen huisjes, drink-
bakjes, pindasnoeren en vetbolletjes,
Insecten niet, die krijgen lokdozen en
moeten dat met de dood bekopen.
Daarom maak ik huisjes speciaal voor
insecten. En wat blijkt? Ze hebben
gevoel voor vormgeving! Een bid-
sprinkhaan wil wel een kerk, een
gwartpootsoldaatje een kazerne, en
een mestkever vind je op de boerderij.”
Alle gekheid op een stokje: de terra-
cottahuisjes dienen meerdere doelen,
Ze zijn er voor de sier, natuurlijk, want
of ze nu op een in de grond gestoken
bamboestok zijn gelijmd of, zoals
de stadsinsectenhuisjes, tegen de
gevel worden bevestigd: ze val-
len op, en vormen een verras-
sende aanwinst voor de tuin
en het huis. Maar Bastiaan
heeft nog andere effecten
geregistreerd: "Mensen
worden erdoor vertederd.
of raken geinspireerd.

Kinderen beginnen spontaan verhalen te verzin-
nen rond de huisjes. Maar het mooiste is natuur-
lijk dat ze gewoon heel leuk in de tuin staan.
Liefst met meerdere bij elkaar, zodat je echt een
insectenhuisjesdorpje krijgt.”

ledereen die bij Bastiaan een huisje koopt, live
bij zijn atelier in Amsterdam of via internet,
krijgt het verzoek om er een foto van te maken
als het eenmaal op zijn plaats staat of hangt. Die
foto’s verzamelt hij op land- en wereldkaarten
op zijn website, zodat iedereen kan zien hoe
andere huisjesbezitters hun huisjes hebben
geplaatst, en hoe de huisjes zich gestaag over de
aardbol verspreiden. “Ze staan nu al van Nigeria
tot Nieuw-Zeeland. Ik verkoop ze aan toeristen
die ze mee naar huis nemen, maar ik stuur ze
ook echt overal naartoe, je kunt het zo gek niet
bedenken. De grote verzameling van insecten-
huisjes en -dorpen op Ameland komt doordat ik
er daar ooit mee geéxposeerd heb, en er work-
shops heb gegeven. Ook nu geef ik nog wel
workshops, want er zijn best veel mensen die
graag hun eigen huisje willen maken. Het is
zelfs zo populair, dat andere keramisten nu ook
van die workshops geven, uiteraard met mijn
toestemming. Ook hun dorpen worden een deel
van het wereldwijde insectendorp.”

De prijzen van de huisjes, doorgaans 20 tot 30
centimeter hoog, variéren van 50 tot 80 euro. En

nee, qua prijzen kan dat allemaal niet uit na-
tuurlijk: "Het is voor de insectenhuisjes juist wel
leuk dat ze betaalbaar zijn. Maar als je eens goed
uitrekent of dat commercieel wel haalbaar is:
tja..." Wie een huisje wil hebben dat speciaal
voor zijn eigen tuin of gevel ontworpen is, kan
ook bij Bastiaan terecht, die dan aan de hand van
een foto van het huis enfof de tuin aan de slag
gaat; prijzen op aanvraag. Hij maakt overigens
ook fonteinen van keramiek, als eyecatcher in
huis, en is ook bezig architectonische hoogstand-
jes uit de Nederlandse bouwkunst te vangen in
miniatuuruitvoeringen van klei. Nog in ontwik-
keling: een combinatie van insectenhuisjes en
fonteinen.

Een van de meest prangende vragen van men-
sen die een insectenhuisje hebben gekocht, is of
er wel echt insecten in gaan zitten. De maker
kan ze gerust stellen: "De tuin bij het atelier is
ook mijn showroom, en als ik daar een huisje
uithaal dat verkocht is en het op de toonbank leg
om in te pakken, komen er allemaal beestjes uit!
Dus nee, je hoeft er geen stro in te stoppen, of
insectensnoepgoed, of bloemblaadjes of zo, ze
komen echt vanzelf. Ik wil niet muggenzifien,
maar vooral spinnen zijn dol op de huisjes. Met
name als de architectuur ze aanstaar.”

www.insectenhuisjes.nl
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